
Zondag 14 juli 2024 
Stedum, 9.30 uur  
Heilig vuur 
 
 
Voorganger:  Karlien Elzes 
Organist:   geen, YouTube 
Ouderling:  Saskia Vaatstra 
Lector:  Afie Nienhuis 
 
 
Orgelspel  
 
Mededelingen van de ouderling van dienst  
 
Welkom door voorganger  
 
 Openingslied: Psalm 56 | 1700 mannen zingen | Katwijk aan Zee (youtube.com) 
 
Votum en groet 
 
Moment van stilte 
 
 Zingen: Heilig is de Heer (Sanctus) - The Psalm Project - Nederland Zingt (youtube.com) 
 
Inleiding 

Filmpje: 50. Mozes en de brandende braamstruik (youtube.com) 
 
Gebed  
 
Zingen: Lied 760: Gij zijt de zin van wat wij zijn - Lars Gerfen | Petrus in het land | KRO-NCRV 
(youtube.com) 
 

Gij zijt de zin van wat wij zijn, 
de hartsfontein 
die water geeft 
dat leven is voor al wat leeft. 
 
Gij gaat in 't donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 
 
Al dwalen we ook ten dode af 
tot over 't graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 
 
Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 
 
Als alles nieuw wordt voor ons oog, 

https://www.youtube.com/watch?v=hXxNEMhTi4U
https://www.youtube.com/watch?v=DmXJQ1rgMl4
https://www.youtube.com/watch?v=uhi8MonY6VM
https://www.youtube.com/watch?v=vF80HKyCYzU
https://www.youtube.com/watch?v=vF80HKyCYzU


de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onvergank'lijkheid. 
 
Als in het vorstelijke licht 
voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. 

 
Teksten bij preek uit NBV: Exodus 2:23 – 3:6, gelezen door lector Afie Nienhuis 
 
Zingen: Nederland Zingt: Psalm 119 medley (Uw woord is een lamp) (youtube.com) 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, 
Uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, 
Uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 
Preek  

Misschien gebruik ik dit filmpje tijdens de preek:  
Testament: The Story of Moses | Official Trailer | Netflix (youtube.com) 

 
Luisteren: Amen - André Rieu (youtube.com) 
 
Gebed 
 
Collecte 1e Liliana Fonds     2e  Kerk 
 
Slotzang: Wat de toekomst brengen moge - Nederland Zingt (youtube.com) 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand. 
Moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUiqG-mmgaA
https://www.youtube.com/watch?v=BRa0EK-K8OE
https://www.youtube.com/watch?v=OtmL88obaHY
https://www.youtube.com/watch?v=VgAsf99546o


Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed. 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister , 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in de hemel kom. 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen, 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen 
als Gij mij de keuze liet. 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt. 
Neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 
 
Na zegen:  Zegenlied - YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM

