Zondag 18 februari 2024
Thesinge, 10.00 uur
GOUDEN DRADEN VAN GENADE

Voorganger: Karlien Elzes
Organist: Linie Boer
Orgelspel

Mededelingen van de ouderling van dienst
Welkom door voorganger
Votum en groet

Openingslied: Nooit kan 't geloof teveel verwachten
Nooit kan 't geloof teveel verwachten
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
"t Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Moment van stilte

Zingen: Lied 412: 1, 2 en 6 — Wij loven U, o God, belijden U als Heer
1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.

Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meédogen!

6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,

geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:

zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.



Inleiding: Gouden draden van genade

Zingen: Lied 913: 1, 2, 3 en 4: Wat de toekomst brenge moge
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Gebed

Kinderen gaan de kerk uit, we luisteren naar het lied LICHT van Make some noise Kids:
LICHT // Officiéle videoclip // Themasong #LICHT campagne (youtube.com)

Som:s lijkt de wereld zo donker
En kijken mensen zo somber
Maar U geeft blijdschap

En die is voor iedereen

Soms zie ik kinderen huilen

Bij U mogen ze schuilen

Want U geeft blijdschap

En die is voor iedereen

U zei dat wij licht in de wereld zijn
Die hoop en liefde schijnt

De duisternis verdrijft (hey)

Wij gaan door, want Uw liefde schijnt
Als een lichtshow voor de wereld!
Kom op! We gaan, doe je lampen aan
Ja, we staan stevig op de Rots


https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI

U heeft alles gedaan,
Ja, we willen doen wat U doet.
Want U maakt alles weer goed!

REFREIN:

Wij staan in het licht
Breken door de duisternis
Telkens als het donker is
Schijnen wij dit felle licht
Jesus is ons licht - licht
Sterker dan de duisternis
Op alles wat nog donker is
Schijnen wij dit felle licht
We schijnen met Uw licht!

Soms zijn er mensen zo bang en

Kijken ze soms zo gespannen

Maar U geeft vrede en die is voor iedereen
Soms zie ik spannende dingen

Dan ga ik over U zingen

Want U geeft vrede en die is voor iedereen

U zei dat wij licht in de wereld zijn

Die alle angst verdrijft zodat de pijn verdwijnt (hey)
We gaan voorop als een kind zo vrij

We laten U zien, geen illusie

Sterk in uw naam, door wat U heeft gedaan

Als we gaan, dan is het licht niet te weerstaan

Uw handen en voeten, willen wij zijn

Yes! Let your light shine!

“Er zij licht”, spreekt Zijn stem
Nee, er is geen schaduw

te donker voor Hem

Oeh who oh, Oeh who oh

Teksten bij preek uit NBV: Jesaja 53: 1-12
1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
50m onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,



Zingen:

zijn striemen gaven ons genezing.

6Wij dwaalden rond als schapen,

ieder zocht zijn eigen weg;

maar de wandaden van ons allen

liet de HEER op hem neerkomen.

7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet

en deed zijn mond niet open.

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders

deed hij zijn mond niet open.

8Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
9Hij kreeg een graf bij misdadigers,

zijn laatste rustplaats was bij de rijken;

toch had hij nooit enig onrecht begaan,

nooit bedrieglijke taal gesproken.

10Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.

En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11Na het lijden dat hij moest doorstaan,

zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.

12Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,

omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood

en zich tot de zondaars liet rekenen.

Hij droeg echter de schuld van velen

en nam het voor zondaars op.

Lied 622: 1, 3, 5 en 6: Nu triomfeert de Zoon van God
1. Nu triomfeert de Zoon van God

die is verrezen uit de dood,

halleluja, halleluja,

met grote pracht en heerlijkheid.

Hem zij de lof in eeuwigheid!

Halleluja, halleluja.

3. Nu doet geen vijand ons meer kwaad;
al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Halleluja, halleluja.

Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer,

wij zijn Gods eigen kindren weer.
Halleluja, halleluja.

5. Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donkre poort.
Halleluja, halleluja.

Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
halleluja, halleluja.



6. Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,

en aan de Geest zij toegewijd

lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.

Preek ‘Gouden draden van genade’
Meditatief orgelspel
Gebeden

Collecte:
1¢ Artsen zonder Grenzen
2¢ kerk

Slotzang: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Zegen

Orgelspel



