
Orde van dienst  bij GTSTP op zondag  22 september 2024,  9.30 uur in  Stedum 
 
1ste zondag van de herfst:  Liturgische kleur is groen 
Voorganger:           :  Kerk. Werker M. Swart-Andela 
Organist                       :  Fokke Rook    
Ouderling van dienst:   Ria de Vries 
Lector                           :  Annet Nugteren 
Koster                          :  Anjo Hofman 
Beamteam                  :  Brenda Tillema 
 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen:   ‘Vrede voor jou’ (Melodie lied 276, tekst Jan van Opbergen) 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn; 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen ! 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein. 
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar  
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn ! 

 
Stil gebed -Bemoediging en groet 
 
Zingen lied 217: 1,2 en 3 ( “De dag gaat open voor het woord des Heren”) 

1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 



 
Gebed 
 
Zingen lied 303 ( “Zonne en maan” ) 
 

1  Zonne en maan, 
water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 
2  Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
3  Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
 
Zingen Lied 1005: 1, 2 en 5  ( “Zoekend naar Licht”)  

1  Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 



2  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5  Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
1ste  Schriftlezing uit het Oude testament :  Deuteronomium 13: 1/2-6 (NBV21) 

1U moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van 
af. 2Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder 
voorspelt, 3dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u 
onbekende goden te volgen en te dienen – 4luister dan niet naar wat hij zegt. Want 
de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u Hem wel met 
hart en ziel liefhebt. 5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef 
zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan. 6En die 
profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten 
tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft 
bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw 
God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. 

 
Zingen: Lied 310  ( “Een is de Heer, de God der goden”) 
 

1  Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden   
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
2  Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust  gedenk, geniet! 
 
3  Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 
4  Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
 



5  Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden   
er is geen god die zo bevrijdt! 

 
2e Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 9: 30-37(NBV21) 

Onderricht aan de leerlingen 

30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat 
te weten kwam, 31want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 
‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie 
dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem 
geen vragen te stellen. 

33Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie 
onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar 
getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf 
bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn 
en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn 
arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt 
Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ 

 
Zingen: Lied 782: ( “Het Koninkrijk is voor een kind”) 
 

1  Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt 
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt; 
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
2  De mensen willen macht en eer en voeren strijd 
en vroeg of laat ontdekken zij: t is ijdelheid; 
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
3  Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan 
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 1001: (“De wijze woorden en het groot vertoon”) 
 

1  De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 



 
2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt  
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
 
Dienst van gebeden en gaven 
 
Dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ( NBV21) 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het Kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 

Collecte 1ste collecte ,  KIA/Vredeszondag en 2de  voor de  Kerk. 
 
Zingen: Lied  838: 1, 2 en 3 ( “O grote God die liefde zijt”) 

1  O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 



2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Zegende woorden  
 
Zegen 
 
 


